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gemeente Klein-Vorst




Foto rechts

Laakdal kent een rijke geschiedenis
vol kleurrijke dorpsfiguren. Vandaag
delen we een foto van Julius Thys,
die in Vorst-Meerlaar woonde op de
Meerlaarstraat 15. Julius

(+ 28.07.2012) was zo goed als
blind, toch kreeg zijn haag - zelfs
meerdere keren per jaar - een
stevige knipbeurt. Hij snoeide

met een indrukwekkend geduld

en vertrouwend op zijn tastende
handen, een klus die vaak dagen in
beslag nam. Het is dan ook geen
wonder dat iedereen die regelmatig
door de Meerlaarstraat reed of
wandelde, Julius kende.

Coverfoto

Anna Van Waelderen, in de
volksmond beter bekend

als ‘Anna van Jan Voet’ mocht in
november maar liefst 105 kaarsjes
uitblazen en draagt daarmee de

titel van oudste dame van Laakdal.
Anna, geboren en getogen in Vorst,
stapte in haar twintiger jaren in het
huwelijksbootje met Jan Voet. Samen
openden ze een fietswinkel langs de
Houthoek, terwijl hun gezin groeide
met vier kinderen. Tot op vandaag
bruist haar huis van warmte en
gezelligheid, met familie en vrienden
die regelmatig langskomen voor een
gezellige babbel.

Deze rubriek is een ode
dialecten en een
lokale erfgoed waar we

mee en laat je verrassen!

LAAKDAL LAMEERT

aan de Laakdalse In Vejel zegge we ni ‘grachtje’,
weerspiegelingvenons | yy@ zegge ‘'mozegoot’ en da wete
70 trots op zin Lees we zjust wattadis.
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Werkten mee aan dit nummer

De kernredactieraad: Marc-Laurent de Bruyn, Ludo Helsen,
Danny Louwet, Freddy Van den Brande, Fabienne Janssens en
Annie Janssens.

Met ondersteuning van: de dienst communicatie en dienst
buurt- en ouderenzorg van de gemeente Laakdal.

Verantwoordelijke uitgever
Gemeente Laakdal | Tine Gielis | Markt 19 | 2430 Laakdal |
communicatie@laakdal.be

Wens je Laakdal Plus niet langer te ontvangen? Je kan het
magazine eenvoudig opzeggen door je gegevens te bezorgen
aan: senioren@laakdal.be.

Verschijnt 4 keer per jaar - 2025 | 1



AUTEUR DIENST GEZONDHEID EN SENIOREN

In Laakdal leven naar schatting bijna 300 mensen
met dementie en dat aantal zal de komende
jaren sterk toenemen. Dementie raakt ons
allemaal - als patiént, mantelzorger, familielid of
vriend. Juist daarom zet Laakdal zich in om een
dementievriendelijke gemeente te worden.

Wat betekent een
dementievriendelijke
gemeente?

In een dementievriendelijke
gemeente kunnen mensen met
dementie volwaardig blijven
deelnemen aan het dagelijkse
leven. Het gaat om meer dan
alleen zorg; het draait ook om
begrip, inclusie en respect.
Samen met zorgpartners en
vrijwilligers wil Laakdal taboes
doorbreken en ervoor zorgen
dat personen met dementie
zich thuis voelen in onze
gemeenschap.

Om dit doel te bereiken werken
wij nauw samen met ECD
TANDEM (ExpertiseCentrum
Dementie — Turnhouts
AdviesNetwerk Dementie).

Zij ondersteunen ons met
vormingen en opleidingen voor
professionals, mantelzorgers en
andere betrokkenen. Daarnaast
zetten ze in op genuanceerde
beeldvorming om het stigma
rond dementie te verminderen
en het onderwerp bespreekbaar
te maken.

De werkgroep dementie
De werkgroep dementie speelt
een sleutelrol in dit project. Ze
bestaat uit vertegenwoordigers
van lokale organisaties zoals
woonzorgcentra Op Haanven en
De Winde, Thuiszorg Kempen,
Familiehulp, Samana en Medisch
Thuis, maar ook mantelzorgers,
personen met dementie of
geinteresseerde inwoners
mogen deelnemen. Samen
bouwen we aan een netwerk van
zorgpartners en vrijwilligers
waarin kennis, begrip en
praktische hulp samenkomen.

De werkgroep komt vier keer
per jaar samen om projecten
op te zetten en jaarlijks nieuwe
doelstellingen vast te leggen.
Of je nu als mantelzorger,
professional of betrokkene
eenmalig of structureel wilt
bijdragen, iedereen is welkom.
Interesse? Neem contact op met
de werkgroep dementie voor
meer info:
gezondheid@laakdal.be.

Zet alvast in je agenda:
Praatcafé en lezing ‘Troost’
op 11 februari 2025!

Tijdens deze lezing zal Luc

Van de Ven, bekend van

het programma ‘Therapie’,

het wel en wee belichten

van ouder worden. Hij is
ouderenpsycholoog en
begeleidt ouderen met
psychische problemen en

hun families. Hij zal stilstaan

bij de psychologische
problemen waarmee ouderen
geconfronteerd kunnen
worden. Aangezien hij deze
moeilijke onderwerpen met de
nodige humor kan brengen zal
het zeker en vast een boeiende
avond worden.

Praktisch

- Dinsdag 11 februari 2025
om 19.00 u. (deuren openen
vanaf 18.30 u.)

- Het Buurthuis
Zandstraat 13, 2431 Laakdal

- Inschrijven voor 4 februari
2025 via www.laakdal.be/
lezing-troost

- Gratis

Foto (van links naar rechts): 1. Josée Goos, 2. Mariette Croonenborghs, 3. Alfons Helsen, 4. Lena Rutten, 5. Leopold Heselmans,
6. Rachel Duts, 7. Benedikt Beyens, 8. Lea Geukens, 9. Theo Nicasie, 10. Jeanne Cuypers, 11. Gerard Van de Craen, 12. Maria Oyen

IN DE KIJKER

Het blijft gezellig: Klein-
Vorstenaren uit 1940 vieren
jaarlijks feest

AUTEUR & FOTOGRAAF DANNY LOUWET

In 1981 kwam een groepje
enthousiaste mensen uit Klein-
Vorst voor het eerst samen voor
een reiinie. De voorwaarden?
Geboren in 1940 en de plechtige
communie gedaan in Klein-
Vorst. Er waren toen net iets
meer dan vijftig mensen die
hiervoor in aanmerking kwamen.
De allereerste reiinie vond plaats
bij Rik Helsen, waar een kok

en zelfs een discobar werden
ingehuurd. Ja, de dansschoenen
gingen toen nog écht uit de kast!

In de kijker

De sfeer zat er zo goed in, dat
het evenement een traditie
werd: elke vijf jaar kwamen

de leden weer samen. Zo’n 8o
procent van de groep liet zich
steeds weer zien. Vanaf 2015
besloot men het nég gezelliger
te maken door jaarlijks samen
te komen. De groep werd
weliswaar wat kleiner, maar de
verbondenheid bleef groot.

Op 6 september 2024 was

het opnieuw zover. Twaalf
leden, met of zonder partner,
verzamelden zich voor het
meest recente bijeenzijn. Onder
het genot van een aperitiefje en
een lekker hapje werd er volop
bijgepraat. Nu kijken ze alweer
reikhalzend uit naar volgend
jaar!



DOSSIER
De Sint-Bavokapel in de
Trichelhoek

AUTEUR LUDO HELSEN

Al van jongs af aan was ik
gefascineerd door de Sint-
Bavokapel in de Trichelhoek.
Die interesse kwam voort uit
een bijzonder boekje in onze
bescheiden ‘huisbibliotheek’.
Het was geschreven door
monseigneur L.J. Brems,

een norbertijn van Averbode
die later bisschop werd in
Denemarken. Rond 1900 was
hij korte tijd onderpastoor in
Eindhout, en juist in die periode
schreef hij dit boekje. Wie van
mijn voorouders dat koste wat
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het kost heeft willen bewaren,
weet ik niet zeker. Was het

mijn moeder? Een van mijn
grootmoeders? Of misschien een
grootvader?

Wie het ook was, dat boekje had
een blijvende invloed op mij.

Al vanaf het tweede leerjaar
sprong ik op mijn fietsje en sloeg
ik het eerste weggetje links na
de Kleine Laak in. Zo kwam ik
snel op Eindhouts grondgebied,
waar ik die prachtige kapel kon
bewonderen. Ze stond daar,

bijna majestueus, op een heuvel.
Vooral als kleine bengel voelde
het indrukwekkend: onderaan
de weg stapte ik af en moest ik
omhoog kijken om haar in volle
glorie te zien.

Als kind droomde ik over de
middeleeuwen en de gevechten
die vast hadden plaatsgevonden
op de grote groene velden
naast en achter de kapel. Later
bleek dat er op die gronden
daadwerkelijk geraamten
werden opgegraven. Achteraf

begreep ik dat daar vroeger

een kerkhof was geweest, wat
erop zou kunnen wijzen dat de
Trichelhoekse kapel ooit dienst
deed als een soort parochiekerk,
waarschijnlijk nog voordat de

kerk in Eindhout werd gebouwd.

Historisch weten we met
zekerheid dat er in 1477 op
die plek al een kapel stond,
waarschijnlijk de voorganger
van de huidige kapel.

Toen ik later in Leuven
geschiedenis ging studeren,
ontdekte ik hoe fascinerend
oude kerken en kapellen zijn.
Vooral de namen van hun
patroonheiligen vertellen veel
over de geschiedenis. In de tijd
dat de abdij van Averbode werd
gesticht lag die op de grens van
het hertogdom Brabant en het
prinsbisdom Luik. Dankzij de
patroonheiligen van de kerken,
komen we te weten hoe het
honderden jaren eerder was.
Het feit dat er zowel in
Eindhout als in Westerlo een
Lambertuskerk staat wijst

op het feit dat dat toen Luiks
grondgebied was en dus ook de
Trichelhoek daar pal tussenin.

Wanneer we hierover nadenken,
beseffen we pas hoe rijk de
geschiedenis van onze gemeente
is. Stap voor stap en schop voor
schop halen we die verborgen
verhalen naar boven.

Dossier

Wie was Bavo, de patroonheilige van de kapel?

Zijn geboortedatum wordt betwist, maar we weten zeker dat hij
overleed in 654 in Gent. Bavo was een edelman uit Haspengouw, zoon
van Pepijn van Landen en Ida van Nijvel. In zijn jonge jaren leidde hij
een losbandig leven, maar later kwam hij tot inkeer en vergezelde hij
Sint-Amandus op zijn bekeringstocht door onze regio. Het is dus geen
verrassing dat een Sint-Bavokapel vaak dicht bij een Sint-Amanduskerk
te vinden is.

Bavo is ook taalkundig belangrijk in Vlaanderen. Zijn feestdag, 1 oktober,
markeert het begin van een nieuw seizoen: de zomer is voorbij, de oogst
moet binnen zijn, en het academisch jaar start in Leuven. De mis op 1
oktober heette de Bavomis, later ingekort tot Baafmis en uiteindelijk
Bamis. Uitdrukkingen zoals ‘Bamisweer” verwijzen naar deze tijd van het
jaar. Bamis had ook praktische betekenis: huur en pacht moesten vaak
véor deze dag worden betaald.

Tot slot werd Sint-Bavo aangeroepen als genezer van kinkhoest,
waardoor de Trichelhoekse kapel jarenlang een bedevaartsoord was.




MIUN STRAAT

Mijn straat: de Zandstraat

AUTEUR ANNIE JANSSENS

Annie Janssens, geboren en getogen in
Veerle-Heide, neemt ons mee op een nostalgische
reis doorheen de Zandstraat.

Annie: “Er zijn plekken die
zich in je hart nestelen, niet
omdat ze groot of beroemd
zijn, maar omdat ze betekenis
geven aan je leven. Voor mij

is dat de Zandstraat, de plek
waar ik opgroeide en waar voor
mij herinneringen in elke hoek
verborgen liggen.”

© De Zandstraat was vroeger
een van de weinige straten

in Veerle-Heide. Naast de
Lakstraat, die vanuit Veerledorp
naar de Averboodsebaan liep,
had je onze Zandstraat, een
charmante zijtak. Ze begon net
voorbij de kapel op het erf van

mijn grootvader en eindigde bij
de Grensstraat. Die kapel, een
bijzondere plek, staat er nog
steeds.

© Het verhaal gaat dat het
Mariabeeld van Veerle tijdelijk in
de boerderij van mijn grootvader
verbleef, toen een koppig paard
weigerde het beeld verder te
dragen naar Averbode. Na drie
dagen gebed werd besloten om
het beeld in de kerk van Veerle
te plaatsen, waar het vandaag de
dag nog altijd een plekje heeft.

© Wanneer je daarna de
Zandstraat in wandelt, kruis

je vrij snel Kuypenevijver; dit
zijstraatje eindigt pal in de
Averboodse bossen en is voor
velen een startpunt van een
prachtige wandeling. Vroeger
vond je in deze buurt het
voetbalveld van de Heikrekels.

@ Rond 1 mei vierden we de
kermis op de Hei. Dat was ten
voordele van de kerk die destijds
gebouwd werd.

© 1n 1969 werd de kerk
ingezegend door pastoor Druyts.
Achter de kerk woonden ‘Suske
Katvis’, ‘Toewer Koekoek’ en
‘Toewer van de Giele’.

©® Verder in de Zandstraat vond
je de kleuterschool waar mijn
schooltijd begon. De kinderen
van het jaar 1956 waren er de
eerste leerlingen bij juf Sabine
Clerckx. Ik herinner me mijn
eerste schooldag nog levendig:
het klaslokaal, een opgezette
eekhoorn op de kast en het
groene vestje van mijn beste
vriendin.

@ Wat was het heerlijk om
naast de kleuterschool door het
mulle zand te rollen. Nergens
was het mooier dan daar. Vooral
toen het nieuwe dak op de
school werd gelegd, compleet

met luchtgaten. Een paradijs
voor de ‘heidense’ mussen én
een spannend, maar gevaarlijke
plek voor de jongens die erop
klommen!

© Er werden niet alleen
mussennestjes gebouwd, maar
ook een ontmoetingsplek

voor de gemeenschap: ‘Het
Buurthuis’. Deze zaal met café
bestaat vandaag nog steeds!
Voor ‘Het Buurthuis’ en de
nieuwe wijk uit de grond rezen,
kwamen er daar heel de zomer
jeugdbewegingen op kamp.

Dat vond ik als klein meisje
reuzeleuk. Die mannen kwamen
thuis water halen aan de put.
Mijn grote zussen waren steeds
bereid die jongens te helpen.

Mijn straat

© Voorbij de kleuterschool lag
een weg die door het bos naar
Averbode leidde.

® Recht tegenover mijn
ouderlijk huis, stond de
gemeentelijke (jongens)school.
Daar leerden juffrouw Narda
Vervloet en later juffrouw
Clara de Heidemannen lezen,
schrijven en rekenen. Met

hun engelengeduld vingen

ze kinderen op die vaak geen
kleuterschool hadden gevolgd
en direct in het eerste leerjaar
startten. Het eerste en tweede
leerjaar deelden bovendien één
klaslokaal. De speelplaats was
fantastisch, met een pomp die
in de zomer onweerstaanbaar
lonkte, ondanks het verbod. Het
resultaat: veel naast de pomp
in straf zitten. Op een dag reed

een grote Coca-Cola-wagen de
speelplaats op, tot onze grote
verrassing. Alle scholieren
werden getrakteerd op een frisse
cola en een potlood. Het voelde
als een klein feest midden op de
Hei.

Annie: “De Zandstraat is niet
zomaar een plek op de kaart, het
is een stukje van wie ik ben. Mijn
herinneringen aan de Zandstraat
zitten vol met kleine, kostbare
momenten. Het zijn verhalen die
ik koester en graag doorgeef!”

Heb jij ook mooie herinne-
ringen aan jouw straat?
Deel ze met ons, wie weet
verschijnt jouw verhaal in
één van de volgende edities
van ons seniorenmagazine!




ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten voor
Laakdal Plussers
januari - april 2025

Trein je brein quiz

20.00 u. / Ouderraad VBS
Vorst-Meerlaar /| VBS
Vorst-Meerlaar, Meerlaarstraat
95, 2430 Laakdal

Heide-bos wandeling

08.00 u. - 15.00 u. / Raak Veerle
(vroegere KWB) / Het Buurthuis,
Zandstraat 13, 2431 Laakdal /
Bepijlde afstanden van 4,7,11,14
en 18 km. Tussenstop voorzien
vanaf 7 km. Deelname: € 1.50
voor leden, € 2 voor niet-leden.

5 februari 2025

Soepactie

13.00 u. - 15.00 u. | WZC Op
Haanven / 1 liter soep voor € 6,
bestellen kan tot 27 januari via:
014/84.15.87

5 februari 2025

Lezing: De Zwarte Roots -
Blues en Gospel Music
18.00 u. - 22.00 u. / Neos Laakdal
i.s.m. Avansa Kempen / 't Fortun,
Smissestraat 3, 2430 Laakdal /
Lezing over het ontstaan van

de gospelmuziek en de invloe-
den op de hedendaagse cultuur.
Aansluitend optreden door live
gospelkoor "Mystical Singers’.
Tickets via:
laakdal@neosclub.be

6 februari 2025

Seniorenfeest

13.00 u. - 17.30 u. / Forum voor
Seniorenwelzijn / Sportcentrum
Kwade Plas, Kwade Plas 1, 2431
Laakdal / € 8

7 februari 2025

Huldiging Laakdalse sport-
laureaten

19.00 u. / Forum Sport / Sport-
centrum Kwade Plas, Kwade Plas
1, 2431 Laakdal

8 februari 2025

Pastabuffet a volonté

11.30 u. - 20.00 u. /| G&M Young
Cycling Team / Het Buurthuis,
Zandstraat 13, 2431 Laakdal

11 februari 2025

Voordracht: India,

de onzichtbare gigant
20.00 u. - 22.30 u. / VBS De
Wijngaard, Veerledorp 39, 2431
Laakdal / Deelname: € 12 voor
leden, €18 voor niet-leden.
Inschrijven via:
davidsfonds.laakdal@gmail.com.

11 februari 2025

Lezing: ‘Troost’ door Luc
Van de Ven

19.00 u. / Werkgroep
Dementievriendelijke gemeente
/ Het Buurthuis, Zandstraat 13,
2431 Laakdal / Gratis

16 februari 2025

Valentijnsontbijt

08.00 u. - 11.00 u. /| BS GO! De
Wissel /| BS GO! De Wissel,
Kapellestraat 9, 2431 Laakdal

Kienavond
19.30 u. / VBS Vorst-Meerlaar,
Meerlaarstraat 95, 2430 Laakdal

23 februari 2025

Zettersprijskamp

14.00 u. - 19.00 u. / Hengelclub
PV DAF | Visclub PV DAF, Rode
Laakstraat, 2431 Laakdal / Mooie
vlees -en naturaprijzen. Prijs
voor eerste dame. Inschrijven
vanaf 13.00 u.

23 februari 2025

Schrikkelwandeling

08.00 u. / VVV Toerisme Laakdal
/ 't Fortun, Smissestraat 3, 2430
Laakdal / Begeleide wandeling
incl. tussenstop en ontbijtbuffet
met koffie/thee na de wande-
ling. Deelname: € 12. Verplicht
inschrijven: voor 16 februari via
www.laakdal.be/schrikkel-
wandeling2025 of

013 67 01 10.

27 februari 2025

Themalezing: slecht-
zienden

19.00 u. / Forum On!beperkt /
Gratis

Bingo-avond
19.00 u. /| VV-NEXT Laakdal /
Huiperstraat, 2430 Laakdal

26ste Kwis Chiro Groot-
Vorst

19.45 u. / Chiro Groot-Vorst /
VBS Groot-Vorst, Smissestraat
50, 2430 Laakdal

Abdijwandeling

06.30 u. - 15.00 u. / Het Buurt-
huis, Zandstraat 13, 2431 Laakdal
/ Wandeling door de bossen van
de Merode, Averbode en
Gerhagen. Eerste wandeling van
de 3-Provinciewandelingen.

Wandeling in Trichelbroek
14.00 u. - 16.30 u. / Natuurpunt
Laakdal / Sint-Bavokapel, Sint-
Bavostraat 8, 2430 Laakdal /
Deze watervogelexcursie is een
ontspannende en leerzame acti-
viteit, die voor iedereen geschikt
is. Deelname: gratis.

Workshop Al

19.00 u. / Dienst Buurtgerichte
zorg | Gemeentehuis, Markt 19,
2430 Laakdal / Gratis

Voordracht - Herken en
voorkom online fraude
20.00 Uu. - 22.30 u. / Davidsfonds
Laakdal i.s.m. Avansa Kempen /
VBS De Wijngaard, Veerledorp
39, 2431 Laakdal / Deelname: € 12
voor leden, €18 voor niet-leden.
Inschrijven via: davidsfonds.
laakdal@gmail.com.

Activiteitenkalender

Lentewandeling

13.30 u. - 17.00 u. / Forum voor
Seniorenwelzijn / Gratis /| LDC
De Vriendschap, Druivenrank,
Veerledorp 13, 2431 Laakdal

Verstand van Vejel

19.30 u. / Chiromeisjes Veerle /
Sportcentrum Kwade Plas,
Kwade Plas 1, 2431 Laakdal

ACTIVITEITEN

IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM

elke woensdag

Kaartnamiddag

14.00 u. - 16.00 u. / LDC De
vriendschap / LDC De vriend-
schap, Druivenrank, Veerledorp
13, 2431 Laakdal

Brei- en babbelcafé

14.00 u. - 16.00 u. / LDC De
vriendschap / LDC De vriend-
schap, Druivenrank, Veerledorp
13, 2431 Laakdal

Gezelschapsspelletjes
13.30 u. / LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,
2431 Laakdal / gratis, inschrijven
is niet nodig

3 februari 2025

Smulnamiddag met
pannenkoeken (Lichtmis)
14.00 u. [ LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,

2431 Laakdal / Inschrijven via:
014/84.92.20

19 februari 2025

Bakken met Arlette

14.00 u. / LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,
2431 Laakdal / Deelname: € 5,00.
Inschrijven via: 014/84.92.20

Gebruikersraad LDC

13.00 u. / LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,
2431 Laakdal

Smulnamiddag

14.00 u. / LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,
2431 Laakdal / Inschrijven via:
014/84.92.20

Bloemschikken Pasen
14.00 u. / LDC De vriendschap,
Druivenrank, Veerledorp 13,
2431 Laakdal / Deelname: € 5,00.
Inschrijven via: 014/84.92.20
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