
Troostplekjes in Laakdal

In mei en juni openden de twee eerste Troostplekjes in Laakdal de deuren: eentje aan de kapel van 7 weeën in Eindhout en
een tweede in de pastorijtuin in Vorst-Centrum. Beide initiatieven kwamen tot stand door een samenwerking van Ferm vzw, ’t
Fortun en gemeente Laakdal.

Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, waar je troost kan vinden en samen met je buurt of
gemeente bepaalde activiteiten kan ontdekken. Op elke troostplek staat een paneel met een poëtische tekst en wat uitleg over
het initiatief. In de herfst worden er bloembollen geplant, welke we in de lente zien openbloeien. Zo staan ze symbool voor
herwonnen veerkracht en bieden troost en nieuwe energie.
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